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IJSJES OVERAL !!



IJSJES maken

Op het plannetje van vorige week 
stond: zelf ijsjes maken!  
Natuurlijk zochten we eerst eens 
op hoe dat moest, want we wilden 
ijsjes ‘van de raket’.  Het 
filmpje van op schooltv liet de 
miertjes heel geboeid kijken 
naar al die draaiende molens en 
rolbanden, en hoe veeeeeeel 
ijsjes er wel gemaakt werden! Nu 
wisten we hoe het moest, aan de 
slag dan maar! Aardbeien, 
mandarijn, citroen en banaan, en 
dan mixen maar. Laagje per 
laagje, eerst weer even in de 
diepvries. Pfft, dat duurt wel 
lang hoor, wachten op een ijsje!
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Ijsjes verkopen
‘We verkopen ijs! Heel veel! Ook met perzik en ananas! Wil je ook 
één? In een horentje of met een stokje?’  Heerlijk rollenspel in 
onze nieuwe ijsjeswinkel. En met de hulp van onze grote 
vriendjes, zelfs met een echte kieslijst!



Ijsjes stempelen     liedje ijs in alle smaken 
Hoeveel bollen kan jij wel opeten?  
100?! Zouden er zoveel op een hoorntje 
passen? Stempelen maar!

En al die bollen, zijn er 
natuurlijk in heel veel smaken. Dat 
konden we wel zien in het leuke 
liedje van Hoelahoep : Ijs in alle 
smaken.  



Ijsjes kleien
Ijsjes verkopen is leuk, maar kan het nog iets échter alsjeblieft? Tuurlijk!  Met 
gekleurd speeldeeg in echte ijsbakjes, leek het wel alsof er een echt ijsjesfeest aan 
de gang was. Met chocolade, aardbei of vanille, mevrouw? Nog wat sprinkeltjes, meneer? 
Smakelijk!! (O ja, qua concentratie kon dit tellen, meer dan een half uur opperste 
focus op het ijs. Heerlijk!)



Ijsjes met scheerschuim En knutsel-de-frutsel doen we 
gewoon verder, met dat 
schilderen. Met hét 
lievelings-schilder-hulpje! 
Scheerschuim!!

We maakten de ijsjes net alsof er 
heel veel slagroom op was. 
Draaien, wrijven, ploffen, leuk!!



Het sneeuwt!  // De slee
Kijk buiten! Het sneeuwt!! Nieuwsgierig 
keken we door het raam, en snel-snel ging 
de deur open om eens door de sneeuw heen 
te lopen. Nog wat sneeuw opvangen, om in 
de kring eens goed te bekijken. Maar hé, 
na de speeltijd was ze verdwenen, alleen 
nog water…  

Barbara beloofde om de slee mee te 
brengen. We keken eens goed, wat dat nu 
is, zo’n slee. En wat hangt daar allemaal 
aan? En waarvoor dient dat dan?  Op de 
computer keken we zelfs naar een slee met 
honden, en een slee die supersnel kon 
glijden!   En dan, sleeën maar! (Jammer, 
geen beelden van, maar het was wel 
heeeeeel leuk!!)



Ijsjes smullen Na al dat spelen, moeten we natuurlijk nog onze 
ijsjes proeven. En smullen deden we! Lekker zeg!



Klaskiekjes en over klassen heen gluren 

Tot 
volgende 

week!


